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VAN DE REDACTIE

In maart zijn we op weg naar Pasen gegaan en nu in april
vervolgen we die weg in de Stille Week met drie keer
een avondgebed en diensten op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (Klavertje 4). Uitmondend
in de viering van Pasen op zondag, 1e Paasdag.

Ook nu neemt de tafel een belangrijke plaats in. In de
overweging wordt op Paaszondag aan tafel met Jezus
het verhaal gelezen van de Emmatisgangers. Deze
ontmoeten we ook weer in het gedicht op blz. 17.
Inspiratie is te halen uit het verhaal over de
Palmpaasstok en in het bereiden en eten van de Witte
Donderdagsoep.

Rien en Marian zaten aan tafel bij Jannie.

Julia Bosman stelt zich voor. En er is veel te lezen over
activiteiten, al dan niet aan tafel. Samen eten, zingen,
koffiedrinken, servies beschilderen. Bij de nieuwe editie
van Passie in Montferland beleven we weer het oceroude
verhaal van lijden en opstanding van Jezus. De stilte
vinden we in de stilteworkshop.

Voor de puzzelaars is er een paaspuzzel.

En..... een uitdaging om deze Kerkepraat extra goed te
lezen en te bekijken: zoek de gouden paaseieren, zie
verder 'Speurneuzen opgelet’ op blz. 6.

De redactie wenst u goede Paasdagen!

INHOUD
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4 ter inspiratie
6 even voorstellen

7 aan tafel bij
rondom de diensten
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TER OVERWEGING

AAN TAFEL MET JEZUS

ds. Henriétte Nieuwenhuis

Een fastfoodrestaurant.
Misschien niet de eerste plek waar je Jezus zou verwachten.

Deze maand niet een plaatje bij een praatje,
maar een praatje bij een plaatje. Op
Paaszondag gaan we aan tafel met Jezus en
lezen we het verhaal van de
Emmaisgangers (Lucas 24:1-35). Heel wat
kunstenaars hebben zich al aan het verhaal
van de Emmatisgangers gewaagd en hun
interpretatie weergegeven. Rembrand,
Caravaggio, Steen en ga zo maar door. Stuk
voor stuk prachtig, maar ik viel voor dit
recente werk van Barry Motes. Eerlijk
gezegd riep het eerst wat weerstand bij me
op, misschien overkomt jou hetzelfde, maar
ik nodig je uit om te blijven kijken en je af te
vragen:

- Wie zijn de Emmaiisgangers op dit schilderij?

- Wie is Jezus?

- Waarom op deze plek en wat betekent dat?

De kunstenaar prikkelt ons en moedigt ons aan om actief mee te denken.

‘Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem' (vers 31), staat er in het Evangelie van Lucas. Zou deze
herkenning overal en altijd kunnen ontstaan, misschien juist in het dagelijkse leven, tijdens een heel gewone
fastfoodmaaltijd? Komen we hier bij het mysterie van Gods omgang met zijn schepping?

Voor iedereen een gezegend Pasen toegewenst!

UIT DE PASTORIE

De afgelopen weken als ik via de Steg terugfiets van de Roncallischool naar huis, dan zie ik de
bloesem aan de boom in deze steeg elke week iets groeien. De lente komt eraan! Als je het mij
vraagt de mooiste tijd van het jaar. Voor ons wordt het dit jaar een hele speciale lente, want op 16
april komt mijn schoonfamilie uit Indonesié naar Nederland toe! Mijn schoonouders, zwager en
vrouw met hun dochter en mijn schoonzus. Ze verblijven met z'n zessen bij ons in huis. Voor mijn
schoonouders is het de tweede keer, de anderen gaan voor het eerst Nederland zien. We zijn
vooral blij dat we ze na 4 jaar weer gaan ontmoeten en ons wereldje kunnen laten zien. Ze zullen
vier weken bij ons blijven. Ook hopen we samen op vakantie te gaan richting Frankrijk. Daarom ben ik van 24 april tot
en met 2 mei afwezig. Eén van de Klavertje 4 predikanten fungeert als achterwacht. Deze week kunt u indien nodig
terecht bij ouderling Rien de Zeeuw (06-54388758).

PS: We zijn voor deze periode nog op zoek naar één grote autobus of twee auto’s. Tips zijn welkom!

ds. Henriétte Nieuwenhuis




TER INSPIRATIE

Een palmpaassstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee
stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een
palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd
op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, Palmzondag
genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpaasstokken
in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken
weggegeven aan zieken of ouderen. Maar wat is nu precies de
betekenis van de palmpaasstok?

deze staan symbool voor de palmtakken, waarmee
de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem
binnentrok.

dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal
gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op
Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog feest.
Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

(crépepapier) deze benadrukt het feestelijke karakter
van de intocht.

dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het
brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus
gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben
verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de
ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de
paasmorgen begroet.

deze verwijzen naar de wijn van
het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen naar de twaalf
apostelen.

aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen
worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt
voor het verraden van Jezus.

deze verwijst
naar de spons met zure wijn waar
Jezus van mocht drinken.
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WITTE DONDERDAGSOEP

Vroeger werd er op Witte Donderdag een speciale soep gegeten: Witte Donderdagsoep.

Het is een vergeten traditie: een soep vol symboliek, gemaakt met 9 verschillende kruiden. Licht bitter, verwijzend naar
het lijden van Christus. De oorsprong van deze traditie gaat nog verder terug, naar de Germanen, die hiermee de komst
van de lente vierden, de vruchtbaarheid van de aarde en het terugkerend licht “Ostara”.

Men verzamelde in de naaste omgeving kruiden die daar voorhanden waren, zo mogelijk negen (drie maal drie!).

Op deze dag in de veertigdagentijd was er ook aandacht voor de armen. Aan hen werden stukken brood uitgedeeld,

men noemde die Apostelbrokken.

Ook werd er apostelsoep gemaakt, gemaakt van 12 voorjaarskruiden.

Met deze kruiden, fijn gesneden, kan ook kruidenboter of kruidenkwark gemaakt worden.

Pluk de kruiden niet naast de kant van de weg!

Recept 1

Voor 4 personen:
1l water

2 uien

50 gr bloem

45 gr boter

Scheut (zure) room
Bouillonblokje

Negen of twaalf kruiden uit de natuur

2 theelepelsl (per soort) fijngesneden

daslook, paardenbloemblad, vogelmuur, brandnetelblaadjes,
hondsdraf (weinig), look zonder lock, zevenblad, duizendblad,
smalle weegbree, wat madeliefjes

en/of

Kruiden uit de supermarkt

Een eetlepel (per soort) peterselie, koriander, bieslook, kervel, selderie,
takje rozemarijn, takje tijm, laurierblad, zout, peper, nootmuskaat
en/of

Groenten

1 aardappel, stuk knolselderij, stuk prei, stuk winterwortel

Bereiding

Snijd de groenten fijn en in 1 liter water 15 min. koken. Voeg
bouillonblakje toe. In een andere pan de boter smelten, de
fijngehakte uien toevoegen en op laag vuur smoren.

Bloem toevoegen en laat dit 1 min. uitbruisen. Tot een bal roeren.
Voeg beetje bij beetje vocht toe van de gekookte groenten totdat een
saus ontstaat. Voeg de saus bij de groenten in de eerste pan.

Bouillon eroverheen gieten. Voeg wat melk of water toe als de soep te
dik is.

Vervolgens de fijngesneden kruiden toevoegen en laat 5 min. koken.
Serveer de soep met een scheutje (zure) room en versgebakken of
geroosterd brood.

Recept 2
Deze soep met jonge scheuten van lentekruiden
was in de vastentijd ook bedoeld om het
lichaam te revitaliseren, te reinigen met het cog
op het paasfeest.

Ingrediénten:

2| groentebouillon

4 uien, fijngehakt

4 eetlepels bloem

4 theelepels (per soort) fijngesneden kruiden van
zo mogelijk: daslook, paardenbloemblad,
brandnetelblaadjes, vogelmuur, hondsdraf (een
weinig), zevenblad, duizendblad, smalle
weegbree en wat madeliefjes

zout, peper, nootmuskaat

scheut room of zure room

boter

Bereiding:

Boter smelten, fijngehakte uien toevoegen,
smoren.

Meel toevoegen en op matig vuur een papje van
maken.

Bouillon eroverheen gieten.

Fijngesneden kruiden toevoegen en 5-10 min.
laten sudderen.

Op smaak afmaken met zout, peper en
nootmuskaat,

Per bord een lepel room.

Serveren met brood.




Julia Bosman

Halle allemaal,

Mijn naam is Julia Bosman. Ik ben 16 jaar oud en ben geboren in Doetinchem. lk ben
opgegroeid in Vethuizen op de boerderij. Het is heel fijn om lekker buiten te wonen en de
ruimte om je heen te hebben. Samen met mijn broertje Christian (14) en zusje Elize (11) help
ik onze vader af en toe op de boerderij. In ieder geval melken we om de 14 dagen op zondag
de koeien met het hele gezin. De andere zondag melkt mijn com met zijn gezin de koeien.
Zo zijn we in ieder geval om de 14 dagen een zondag vrij.

In mijn vrije tijd houd ik mij vooral bezig met onze pony’s. We hebben er in totaal vier ener is
nog een veulentje op komst. Af en toe doen we ook mee met wedstrijden. Vooral springen
vind ik erg leuk. Daarnaast ben ik erg druk met school, ik zit nu in HAVO 4. Na de middelbare
school zou ik graag naar Aeres Hogeschool in Dronten willen en de studie hippische
bedrijfskunde volgen.

In de kerk houd ik mij sinds kort bezig met de kinderkerk. Binnenkort ben ik voor het eerst
aan de beurt om een verhaal uit de bijbel te vertellen aan de kinderen die in de kerk zijn. Na
het voorlezen mogen de kinderen over het verhaal nog een knutselwerkje of kleurplaat

maken. Mijn moeder is vrijwilliger in de kerk en zo kende de dominee mij een beetje en vroeg ze aan mij of ik ook eens
wilde komen helpen bij de kinderkerk. Dat leek me wel een leuk idee. Zo kan ik wat ervaringen op doen en ben ik wat
meer betrokken bij de kerk.

Dit was mijn voorstelrondje. Groetjes van Julia

=]

She
o Het ftisse groen op jonge twijgen,
Aanaalat! een teve tak met bloesemknop.
- . De natuuz spreekt en zal niet zwijgen.
de lente volgt de wintez op.
Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
In dit kerkblad zitten gouden eieren verstopt. het oude is voorbij gegaan.
Kun je ze allemaal vinden? &en licht wordt ons gegeven.

Geef je oplossing voor 15 april
door via de mail:

om in het donkez op te staan.

Pasen opent dichte deuzen,
een voorpottaal is ons bezeid.

redactie-kerkepraat@protestantsbergh.nl Een leven vol van lentekleuzen,

of via de post (zie adres voorin dit blad). een vieugje van de eeuwigheid.

Wie weet ben jij de gelukkige winnaar van
een smakelijke paasverrassing!




AAN TAFEL BlJ...

Jannie Harmsen

Nadat ik vorige maand bij Welmoed en Jan Willem We zijn de maaltijd begonnen met een eenvoudige
Kruithof lekker heb gegeten, was het nu de beurt aan mij  tomaten/groentesoep. Daarna aten we rijst met Indische
om Rien en Marian de Zeeuw uit te nodigen. Ik kende hen  kruiden. Als toetje hadden we kwark met blauwe bessen
al wel wat, maar vond het gezellig om ze nog wat beterte  en rode bessengelei.

leren kennen.

Marian en Rien de Zeeuw
Sinds een jaar of 5 wonen ze in de Achterhoek, eerst
Zeddam en nu in Kilder. Ze komen allebei uit de buurt van
Rotterdam, maar hebben het hier erg naar hun zin.
Tijdens het gesprek bleek dat Marian in de zorg werkt,
dezelfde sector waarin ik ook heb gewerkt. Dus wij
hadden al gelijk een aanknopingspunt.

Rijst met Indische kruiden

Ingrediénten voor 4 personen:

= witte rijst

- 500 3 600 g kipfilet

» Indische kruiden: kerriedjawa, laos, djahé, koenjit, djintan, koriander en kurkuma
» 3 uien, gesnipperd

1 rode, 1 gele en 1 groene paprika, in reepjes/blokjes

- bakje champignons

Bereiding:

Kipfilet in stukjes snijden en de kruiden erin doen. Dit bakken en de uien erbij
bakken. Daarna de paprika en champignons erbij bakken. Vervolgens de rijst
koken en die apart erbij serveren.

RONDOM DE DIENSTEN

Zo 2 april: Palmzondag is tegelijk Passiezondag. Dit jaar lezen we niet de intocht in Jeruzalem, maar de balseming van
Jezus (Matteis 26:1-13). We gaan ‘aan tafel met een vrouw' In deze dienst zingt de cantorij mee.

3,4,5 april: In deze bezinnende avondgebeden van Klavertje 4 is er een muzikale bijdrage van onze gemeenteleden
Welmoed Hofstra (zang) en Jan Willem Kruithof (piano).

Do 6 april: We vieren het Heilig Avondmaal en staan stil bij de betekenis van de joodse sederschotel en het
Pesachmaal. Een afvaardiging van de cantorij zal haar medewerking verlenen in deze dienst.

Vr 7 april: Op Goede Vrijdag scharen wij ons om het kruis. We lezen het gehele lijdensevangelie en buigen ons voor
het mysterie van het kruis: Mensgeworden Godsgeheim.

Za 8 april: Stille Zaterdag vieren we samen met de Klavertje 4 gemeenten. Wakend en wachtend leven we toe naar de
opstanding. Vier paaskaarsen zullen die nacht branden.

Zo 9 april: ‘Aan tafel met Jezus' is het thema op Paasmorgen. Na het paasontbijt vieren we samen Pasen met feestelijke
liederen en m.m.v. de cantorij. We lezen het verhaal van de Emmalisgangers.



De Drie dagen van Pasen

Als we het over 'de drie dagen van Pasen’ of het
Paastriduim hebben, dan hebben we het over de
diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag (Paaswake). Deze drie vieringen vormen

eigenlijk één dienst die begint op Witte Donderdag en

eindigt op Stille Zaterdag. Concreet gezegd is er een we opnieuw deelhebben aan, ons verdiepen in en ons
woord van welkom op Witte Donderdag en eindigt de laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en
dienst met de zegen op Stille Zaterdag (de Paaswake is opgestane Heer Jezus Christus. Alles wat rond Pasen te
dan de vroegezondagsviering). zeggen en te vieren valt, de hoogte en de diepte, komt in
In de viering van deze 'Drie dagen van Pasen'’ zijn lijden, deze diensten aan de orde. De moeite waard dus om van
dood en opstanding van Jezus Christus onlosmakelijk met  dag tot dag erbij te zijn, zodat we op Paaszondag het feest
elkaar verbonden. In de viering van het Paasfeest mogen voluit kunnen vieren!

2 april: oefenen kinderpaaskoortje
Na de kerkdienst van 2 april oefenen we met het paaskinderkoortje. Dat is om 11.00 uur in de kerk van Zeddam. Alle
basisschoolkinderen zijn welkom! @

Collectedoel diaconie april: Granny’s van ‘ Voorbedeboek
Dorcas Elke zondag ligt in de kerk bij de

Waaraan wordt het maandelijkse \.’ Dorc O S ingang het voorbedeboek. Wilt u voor

sponsorbedrag besteed? Met een iemand of iets bidden, dan mag u dat

sponsorbedrag van 28 euro per maand is het hierin noteren en neemt de predikant
mogelijk om op 3 niveaus hulp te bieden: het mee tijdens de gebeden.

- Op individueel niveau ontvangen de granny’s

voedsel, kolen om de woning mee te

verwarmen en medicijnen. Ook bezoekt een

maatschappelijk werker de oudere om naar Autodienst

zijn of haar verhaal te luisteren en te kijken 2 april Jannie Harmsen 0543-522978

wat hij of zij verder nodig heeft. 6 april Maarten Blom 0314-344314 / 06-12614558
=+ Op het niveau van de gemeenschap kijken ze Witte Donderdag

of er familieleden en vrienden beschikbaar 7 april Gerrit Bloemendal 06-50267502 Goede Vrijdag
zijn om naar de granny om te zien, en wat de 8 april Jannie Harmsen 0543-522978 Stille Zaterdag
kerk eventueel kan betekenen. Ook 9 april Peter v.d. Weerd 06-46843211 1e Paasdag
onderzoeken ze of er organisaties zijn die 16april  Joke Radstake 0314-662005

(zorg)taken op zich kunnen nemen. 23april  EefDuthler 0314-651301

- Op het niveau van de overheid onderzoeken 30 april Gerrit Bloemendal 06-50267502

ze of de granny genoeg pensioen krijgt, of de

granny recht heeft op uitkeringen en van Vragen? Neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301. Bij
welke voorzieningen of overheidsdiensten hij gebruik van de autodienst, de dienstdoende chauffeur graag

of zij verder gebruik kan maken. bellen op vrijdag na 19.00 uur.

Granny's Dorcas
4 z

Of

Bijbelleesrooster
Voor het Bijbelleesrooster verwijzen
we naar de website van het
Bijbelgenootschap:
https//www.bijbelgenootschap.nl/le

es-de-bijbel/bijbelleesrooster



GEMEENTEBERICHTEN

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum
02-05-2023 dhr. en mevr. Reindsen-Amerongen, 's-Heerenbergseweqg 7, 7038 CB Zeddam 12,5 jaar
Een fijne dag gewenst!

Jarigen 80+

05-04-2023 mevr. C.V. Leenen-Heeg, Vinkwijkseweg 1-29, 7038 AV Zeddam 94 jaar
07-04-2023 dhr. S. van Vegten, De Hucht 66, 7041 JM 's-Heerenberg 82 jaar
08-04-2023 mevr. LA.G. Barink-Pasman, Benedendorpsstraat 35, 7038 EN Zeddam 81 jaar
20-04-2023 mevr. A. Brunink-Nijholt, Emmerikseweg 67, 7041 AV 's-Heerenberg 80 jaar
22-04-2023 mevr. JH.M. Keizer-Siebelink, Vlaanderen 2, 7007 NL Doetinchem 82 jaar
28-04-2023 mevr. H. Hidding-Finke, Groeneweg 9, 7038 ED Zeddam 82 jaar

Wij wensen u een fijne verjaardag.

Overleden
05-02-2023 mevr. J.A. Klein Wentink-van den Berg, De Hucht 60, 7041 JM 's-Heerenberg 80 jaar
12-03-2023 dhr. B.T. ten Brinke, Vinkwijk 4, 7038 EM Zeddam 84 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies en zullen hen gedenken in onze gebeden.

Als u niet wilt dat uw naam en/of een foto in Kerkepraat geplaatst wordt, wilt u dit dan doorgeven aan een van de
redactieleden van Kerkepraat?

Huwelijk Lize en Rogér

Op vrijdag 14 april gaan Lize Imhof en Rogér Leunissen trouwen! De huwelijksdienst vindt plaats in de Nicolaaskerk van
Ellecom, om 14.45 uur.

Lize en Rogér wonen sinds november 2019 aan de Gildebongerd 59 in Zeddam. Lize haar roots liggen in Nijverdal en
Roger zijn wieg stond in Zuid-Limburg.

We hebben eerst met elkaar kennisgemaakt en daarna in twee bijeenkomsten gesproken over de betekenis van het
huwelijk en de zegen en de dienst voorbereid. Om een idee te geven, ze moesten onder meer een brief aan elkaar
schrijven met daarin drie punten: waarom hij/zij, waarom trouwen, waarom in de kerk. Dat leverde mooie gesprekken
op.

Hopelijk voelen jullie je snel thuis in onze gemeente en mogen we jullie verwelkomen in de kerkdienst of bij één van
onze activiteiten om elkaar nog beter te leren kennen.

Alvast Gods zegen over jullie huwelijk gewenst!

ds. Henriétte Nieuwenhuis

Bedankt!

Bedankt voor het mooie kaartje dat ik kreeq
van de koffiedrinkers op 8 maartin 't Olde
Posthius!

Hartelifk dank voor dif prachfige
L fansen

blikbockef!
Hartalifk dank voor de prachiige bos bloemen die ik voor Loby en Hans v.d. Briggen
mijn verjaardag kreeg.

Anihoon Viné
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Stilte Workshop in de 40 dagentijd

Donderdagavond 30 maart zal ik in de kerk te Zeddam
weer een Stilte Workshop houden. Dit jaar met als
thema: 'Langs de Via Dolorosa’

Wat gaan we doen in deze Stilte Workshop? Wel, we
zullen tijd nemen om in de stilte te komen en te
mediteren over wat er gebeurde toen Jezus op weg
ging naar Golgotha. Dit doen we na een korte
introductie van mij. leder zoekt dan een stil plekje in de
kerk voor zijn/haar meditatie. Na een tijdje komen we
weer bij elkaar om wat uit te wisselen en met elkaar de
stilte tijd af te sluiten.

De Stilte Workshop is op 30 maart van 19.30 tot uiterlijk
21.00 uur in de Protestantse kerk in Zeddam,
Ettemastraat 3. Graag uiterlijk 28 maart bij mij opgeven,
omdat er maximaal voor 10 mensen plaats is. Stuur je
e-mail naar: e@haagsman.com

Ernst Haagsman

A

Uitnodiging koffieochtend

10.00 tot 12.00 uur.

Breng gerust iemand mee!
Graag tot ziens!

Marry en Martin Boslooper

Woensdag 12 april in 't Olde Posthuus van

Preken doe je samen!

Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad tijdens de
bezinningsmomenten in de vergadering gesproken over
de verschillende onderdelen van de kerkdienst. De
pastorale ouderlingen en predikant in het bijzonder
hebben zich nog wat meer verdiept in de interactie en

participatie in de eredienst. Eén van de opdrachten van de

predikant was namelijk om hiermee aan de slag te gaan. Er

zijn ondertussen lectoren, de diakenen doen mee in het

voorbereiden en uitvoeren van de voorbeden, enzovoorts.

Vanaf april komt daar nog iets bij:

"S-Gm en Pr‘eek
voorbereiden”

Op de donderdag vooraf aan de zondag dat ik voorga, zal

dit uurtje plaatsvinden. Wat je hierbij voor moet stellen?
Eigenlijk heel eenvoudig: we lezen samen het

Bijbelgedeelte dat die zondag centraal staat en gaan daar

met elkaar over in gesprek. Rondom vragen als: wat staat

er, wat SI"IEDJE niet, waar zou een p!’EE‘k over moeten gaan

volgens jou bij dit Bijbelgedeelte. Vervolgens bereid ik met

deze input de preek verder voor, maar de voorbereiding
hebben we samengedaan, want preken doe je samen!
De eerste preekvoorbereiding vindt plaats op donderdag

20 april van 10.00-11.00 uur, in de consistorie van de kerk

in s-Heerenberg.

SamenEten

Inmiddels heeft de Kookbrigade dit kerkelijk jaar al
vijf maaltijden verzorgd voor gemeenteleden die
het gezellig vinden om met elkaar te eten en een
gesprek aan te gaan. De
gemeenteleden die
hiervan al gebruik
hebben gemaakt - zo
rond de 18 personen -
zijn enthousiast en
genieten ervan. Niet
alleen van de
kookkunsten, maar ook
van elkaars gezelschap.
We kunnen voor

maximaal 22 personen een eenvoudige doch
voedzame maaltijd verzorgen.

Wil je een keer niet alleen eten of eens samen uit
zijn, neem dan contact op met Maarten Blom
(06-12614558) of €én van de diakenen. Is de
mobiliteit een probleem, dan kan er ook voor
vervoer worden gezorgd.

Tot de zomer wordt er nog op drie data gekookt en
wel op 20 april, 25 mei en 29 juni.

De Kaokbrigade

Aan tafel... met fleurig servies!

Vind jij de kopjes in 't Olde Posthuus ook wat saai en zou
je ze wel een kleurtje willen geven? Dan zoeken we joul!
Kom op 18 april naar de workshop ‘servies
beschilderen’

Onder leiding van Dorien van Dam-Hakvoort gaan we
samen deze kopjes (en nog wat ander serviesgoed)
‘pimpen. Daarmee bezorgen we de kerk unieke kopjes,
waarmee we gezellig aan tafel kunnen gaan en met
plezier onze koffie of thee uit kunnen drinken.

Het is natuurlijk ook leuk om voor jezelf nog iets te
maken. Heb je iets staan van porselein, aardewerk of
glas dat wel wat kleur kan gebruiken, breng dit dan
gerust mee.

Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.
Wanneer? Dinsdag 18 april 2023

Hoe laat? 19.30 uwr (tot uiterlijk 22.00 uur}

Waar? Imminkhuis, Zeddam

Opgeven? Voor 11 april bij Gerry Vreuls; bij voorkeur
via e-mail: g.vreuls@gmail.com; tel. 0314-652307

Van harte welkom! -
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Zingende gezelligheid bij de Cant ij} \
Cantorijpraatje door Ineke Thomassen
We lachen wat af bij de Cantorij. Vocural als de dirlgent
weer eens begint over ‘houthakkers’ en ‘engeltjes’ en
waarbij veelal de ‘houthakkers’ nog eens extra om de
oren krijgen van Jos. Tot grote hilariteit van iedereen, ook
van de 'houthakkers’ zelf. Hoe komt de dirigent erbij ze zo
te noemen?

Nou, dan moeten we eigenlijk terug naar de
coronapericde in 2021, net voor Kerstmis. We mochten
toen met een beperkt groepje zingen en dat oefenen
deden we bij ons thuis op 1%z m afstand. Door de heren
tenor en bas werden echter de noten van één van de
kerstliedjes nogal afgekapt gezongen. Het had meer weg
van houthakken, aldus Jos. En nu raken ze die naam maar
niet meer kwijt.

Vanzelfsprekend schaar ik mijzelf bij de ‘'engeltjes. Zo ben
ik dan ook wel weer.

Maar ja, de engeltjes hebben ook weer gradaties. De een
zit er weer eens net tegenaan en de ander zit weer
bovenop de te zingen noot. Dat wringt. Maar dan krijgen
we van onze dirigent te horen dat de engeltjes naar
elkaar moeten luisteren om een mooie klank te krijgen.
Nou... dat valt niet altijd mee. Naar elkaar luisteren dan
hé. Dus knap van de dirigent dat hij altijd weer wat
moois uit ons weet te krijgen!

Maar waar het eigenlijk om gaat: zingen is een bepaalde
beleving. Het maakt je vrolijk, kan afleiden, rust geven en
troosten. Maar behalve dat is zingen mét elkaar 6ok een
heel sociaal gebeuren. Gegarandeerd dus dat een
repetitie weer uitloopt op vooral een lach en heel soms
een traan.

Dat we nu aan het werk zijn om de Paasdienst weer meer
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““kleur te géven werkt natuurlijk ook mee. Zijn toch vooral

liederen waar je vrolijk van wordt. Maar ook liederen die
je echt kunnen raken.

Soms zijn bepaalde liederen heel populair. Neem nu
‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Wie kent het niet! Daar
bestaan veel versies van. Maar het blijft een herkenbaar
kippenvellied voor iedereen. Laten wij die nu uitgerekend
op ons programma hebben staan voor Pasen!

Het is natuurlijk niet geheel toevallig dat ik ‘Hallelujah’ als
voorbeeld neem. Wij zingen nog andere hele vrolijke
liederen, die zijn wat minder bekend maar wel
ongelofelijk leuk om te zingen. Zoals ‘Hail Thee Festival
Day’ en ‘Easter Jubilee.

Muziek heeft natuurlijk vooral met emotie te maken. Je
hoeft geen noot te kunnen lezen om muziek toch te
beleven. Muziek in het algemeen heeft een positief effect
op ons gevoel en ons humeur. Al kom ik op de repetitie
meestal moe en soms chagrijnig, na de repetitie rij ik
altijd weer fluitend huiswaarts. Mét de, meestal tevreden,
dirigent weliswaar want daar is geen ontkomen aan als je
in hetzelfde huis woont. Onderweg worden dan soms
nog even wat fouten onder de loep genomen. Maar dat
mag de pret niet drukken. Na zo'n avondje zingen kan
mijn humeur gewoon niet meer stuk.

Kun jij ook een "mooi drelleke” zingen, maar zing jij
helemaal alleen onder de douche, omdat het op de
badkamer zo lekker galmt? Neem dan eens in
overweging om je bij ons aan te sluiten. Want waarom
zou je in je eentje zingen als wij jou heel hard nodig
hebben? En de kerk galmt ook.

Ik wens iedereen hele fijne Paasdagen!

Waar/hoe laat
Imminkhuis, 19.30-21.00 uur

's-Heerenberg, 10.00-13.00 uur
Oswalduskerk Zeddam, 20.30 uur
Oswalduskerk Zeddam, 20.30 uur
Imminkhuis, 9.30 uur

Olde Posthuus, 10.00 uur
Imminkhuis, 1930 uur
Imminkhuis, 9.30 uur

Specialized, 15.00 uur
Imminkhuis, 10.00 uur
Imminkhuis, 19.30 uur

Kerk 's-Heerenberg, 10.00-11.00 uur
Imminkhuis, 14.00 uur

Activiteiten
Wanneer Wat
Elke donderdag Repetitie cantorij
Elke donderdag Pauzeren op de berg des Heren:
De kerk is open voor koffie en ontmoeting
Do 7 april Passie in Montferland
Vr 7 april Passie in Montferland
Woe 12 april Pelgrimeren
Koffie inloop
Bijbelgespreksgroep ‘Op verhaal komen’
Do 13 april Quilten
Activiteit Oekrainers
Za 15 april Zwerfafvalbrigade
Di 18 april Aan tafel activiteit: servies beschilderen
Do 20 april Samen preek voorbereiden
Di 25 april Oecumenische gespreksgroep

o.Lv. pastoor Marc Oortman
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eel de-aarde, al het schepsel zal
opstaan in ‘t zonlicht overal;
voorbij is nu de droefenis,
omdat de Heer verrezen is.
Halleluja

Lied 621 Zingen en bidden in huis en kerk, BV Liedboek 2013



KERKENRAAD

Samenvatting Kerkenraadsvergadering 14 februari 2023

Helma Krachten, scriba

04

o De Kerkenradendag, een ontmoeting en kennismaken met de kerkenraden van de Klavertje 4 gemeenten, heeft

plaatsgevonden en het was een fijn samenzijn. Goed om elkaar te spreken, er is ruimte voor samenwerking en voor

het uitwisselen van ervaringen.

o Besloten is dat de oecumenische dienst tijdens de Week van gebed voortaan zal plaatsvinden tijdens de reguliere
ochtenddienst. En niet meer in de middag. Deze dienst werd erg slecht bezocht.
o Er is weer een paasontbijt voorafgaand aan de dienst van 9 april. Het ontbijt is om 9 uur. De dienst zal om 10.30 uur

beginnen.

o In meiis er in de kerk in Zeddam de expositie ‘Krek dat mo-j zien!" Op alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen van
11.00-16.00 uur. Er zijn workshops geregeld en de pers is ook benaderd. In september is in de kerk in 's-Heerenberg

'‘Krek dat mo-j heure'

Nieuwe paaskaars en standaard

leder jaar kiest de kerkenraad weer een nieuwe Paaskaars. Dit jaar is de keuze gevallen op de mooie
afbeelding "Vrede! Hierbij de omschrijving: Met het moderne ontwerp op de paaskaars
1 ‘Vrede' willen we de liefde en hoop van de bewoners van de 5 wereldcontinenten uitbeelden
" voor eeuwige vrede. Een thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is. Boven het ontwerp is
de grijs/gouden PX (Christusmonogram) Alfa en Omega aangebracht, uiteraard als teken dat

Christus daarbij betrokken en zelfs leidend is.

kaarsenstandaards aangepast.

en wiebelig.

| 2k

verandering ook kunt waarderen.
Namens de kerkenraad, Sijnie Heuvel

Nieuws van de diaconie

Jeugdzorg De Glind

Jeugdzorg De Glind kwam pasgeleden negatiefin het
nieuws, maar dit nieuws is inmiddels achterhaald. Volgens
Pluryn, de organisatie die jongeren en (jong)volwassenen
met een complexe zorgvraag ondersteunt, dateren de
klachten uit de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw. Ze hebben zowel betrekking op fysieke
mishandelingen als op seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Een aantal jaren geleden is er met drie
oud-bewoners gesproken. Toen is afgesproken dat er een
onafhankelijk onderzoek zou komen, maar dat is nooit
gebeurd. De verklaring hiervoor is dat er een nieuwe
directie kwam en kort daarna corona uitbrak. Daardoor is
deze zaak niet goed overgedragen.

Maar voor de oplettende kerkganger is er nog iets gebeurd. We hebben de

leder jaar na Pasen was het een opgave om de kaars in Zeddam te ontsteken. En als de
ouderling de kaars op tafel wilde aansteken, moest daar bijna een trapje aan te pas
komen! Kortom, de kaarsenstandaard was te hoog.

Nu is hij aangepast. Gerrit Hermsen is op ons verzoek aan de slag gegaan en heeft de
standaard, met behoud van de uitstraling, ingekort!

En met deze standaard in gedachten heeft hij een soortgelijke standaard gemaakt voor
's-Heerenberg, want die standaard was niet stabiel genoeg; de kaars stond vaak scheef

Wij vinden het resultaat heel mooi geworden. Heel erg bedankt daarvoor Gerrit!
Dus als je weer in de kerk komt, kijk maar eens goed! En laat ons maar weten of je de

Tegenwoordig is de zorg en begeleiding van de jeugd in
De Glind niet meer te vergelijken met de werkwijze aan
het eind van de vorige eeuw. Nu er een nieuwe directie is
in De Glind en een nieuwe werkwijze in deze
jeugdzorginstelling, heeft de diaconie besloten De Glind
te blijven steunen. De jeugdzorg heeft onze steun en hulp
nodig.

Dit betekent dat in de maand juni 2023 Jeugdzorg De
Glind ons diaconale doel is. En om met eigen ogen te zien
hoe het er aan toe gaat, is er de mogelijkheid voor onze
gemeenteleden om op 8 juni a.s. een bezoek te brengen
aan De Glind. Wil je mee, geef je dan op bij Marjolein
Koelman, Jorieke Lokhorst of Else Kaiser.
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Nieuws van de kerkrentmeesters
Anneke Borkus, kerkrentmeester

Opbrengsten collectes februari

Diaconie € 637,09

Eredienst € 194,44

Kerkelijke gebouwen € 226,74

Deze opbrengsten zijn inclusief giften per bank, QR-code
en GIVT-app.

Collectebonnen

Het blijft mogelijk om op zondagmorgen in de
consistoriekamers van s-Heerenberg en Zeddam
collectebonnen aan te schaffen:

Per kaart van € 10,00: 20 bonnen a € 0,50.

Per kaart van € 20,00: 20 bonnen a € 1,00.

Om de contante kasstroom zoveel mogelijk te beperken
verzoeken wij je vriendelijk bij voorkeur af te rekenen
door overmaking op rekening NL 62 INGB 0000 853571
of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van
kerkrentmeesters o.v.v. collectebonnen.

Ook kun je via een mail aan de administratie van het
College van Kerkrentmeesters collectebonnen bestellen
en deze via een van de bovenstaande bankrekeningen
betalen. Het e-mailadres is:
administrateurcvk@protestantsbergh.nl.

De collectebonnen worden dan binnen een week
thuisbezorgd. Wil je dit nalezen, raadpleeg dan onze
website www.protestantsbergh.nl. Het meest
eenvoudige is om via de zoekfunctie op de homepagina
(klik het vergrootglas bovenaan de pagina aan) het
woord ‘collectebonnen’in te tikken en op Enter te
drukken. Dan kom je rechtstreeks op de juiste pagina.

QR-code

Wil je je bijdrage voor de eredienst en de kerkelijke
gebouwen via een QR-code overmaken, dan kunt
je gebruik maken van
onderstaande code, die
ook terug te vinden is in
de Nieuwsbrief en op
de liturgie. Het
aangegeven bedrag
kun je naar eigen
inzicht wijzigen als je
bijvoorbeeld voor
meerdere keren tegelijk
een bedrag wilt
overmaken. (Makkelijk voor jou én voordeliger voor
de kerk omdat de bankkosten dan lager zijn).

Kerkbalans 2023 'Geef voor de kerk van morgen'
Stand van zaken half maart:

Tot nu toe is een bedrag van € 44.360,00 toegezegd.
Hiervan hebben we al € 16.932,14 mogen
ontvangen.

Dank aan allen die hier aan hebben bijgedragen!

Heb je je toezegging nog niet kunnen inleveren wil
je dan de antwoordenvelop afgeven bij: Anneke
Borkus, Heidehof 1 te Stokkum of Gerrit
Bloemendal, Stokkumseweg 74 te 's-Heerenberg.
Natuurlijk kan de envelop ook gestuurd worden
naar: C.v.K, Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg.

Waarom ga jij naar de kerk?

Waarom ga jij eigenlijk naar de kerk of
ben je met de kerk verbonden? Bij deze
vraag werd stilgestaan in het
tafelgesprek na de dienst op 19 maart. De kinderen bakten
ondertussen wat lekkers; nog een goede reden om elkaar in 't Olde
Posthuus aan tafel te ontmoeten!




> IK DACHT DAT HET MAKKELIJKER Y
(" z0U WORDEN ZONDER AcCU's! /.

WILLEM DE KLERK
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De Regenboog

Sams is er in de wolken iets van God
iets wonderlijks

en door Zijn hand geschreven,

als de belofte van een ander leven,

soms is er in de wolken iets van God. De geschiedenis

van
Album amicorum
naar

Poézie album
en weer naar

Vriendenboekje

{ingezonden door Margriet van Boggelen)

kunstenaars:

PETRA BROUWERS
oliever schilderijen
ANNE VELLINGA
keramiek

IRINA KYIASHENCO
portretten

ELSE KAISER
pentekeningen

DE KINDEREN VAN DE
ROMNCALLI

te zien
elke vrijdag, zaterdag en zondag in mei
van 11.00 tot 16.00 uur.

Protestantse kerk
Ettemastraat 3 Zeddam
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Oplossing puzzel maart

VOEDSELBANKEN.N L
Montferland &

LY

S 7

VOEDSELBANK MONTFERLAND uitgifte Bergh

Ontvangen in de maand februari:

Inhoud mand kerk Zeddam, thuisgebracht door de koster.

Onder onze carport aangetroffen: Plus cadeaupakket, knakworstjes, geb. aardappelen, enz., eierdoosjes, 6 blikken/potten
groenten, incontinentiemateriaal, grote tas met levensmiddelen, plastic tassen met daarin diverse cosmetica-artikelen,
honden/kattenvoer, plastic tassen.

In onze brievenbus: een envelop met € 20,=.

Bij voldoende contanten koopt de codrdinator waspoeder voor de cliénten. Daar is dringend behoefte aan!

Vanaf deze plaats dank ik alle gevers en wens ik iedereen die dit leest: Goede paasdagen!

Joke Radstake, Oude Doetinchemseweqg 126, 's-Heerenberg; tel.: 0314-662005



Ontmoetingen

Talloze ontmoetingen hebben mij gevormd in mijn leven.
Veel ontmoetingen waren een inspirerend beleven,

een lamp en een licht voor mijn voeten.

Wat een zegen mensen, geschapen als wij, te ontmoeten.

De Emmaiisgangers ontmoetten een man die zif een

vreemdeling dachten.

Zij vroegen de reisgenoot, die zij op hun weg niet

verwachtten,

"blijf bij ons, het wordt donker en nabij is het avondrood”.
De vreemdeling bleef en brak met hen het brood.

Een licht doorstraalde hen toen hij het brood zegende,

ze herkenden toen in de vreemdeling de Levende.

Laat ons de vreemdeling op onze weg loven.

Hij is door God gezonden uit de hemel hierboven.

De zon gaat onder, duisternis neemt steeds meer de

overhand.

Heer, blijf ons doorstralen met uw licht, verhelder ons
verstand.

Wiel Hoekstza

In de kerktuin zijn de eerste bolletjes al weer
uitgebloeid. De paarse krokussen in het
veertiedagen vak hebben zich nogal uiteebreid
en waren ruim aanwezig.

Ook de toverhazelaar (Hamamelis) is uitgebloeid.
Het wachten is nu op de witte bloemen in het
Pasenvak, zoals de Stermagnaolia, de

Steenbreek, de Primula, de Narcis.

Hebben bloembolletjes bij u thuis een eerste
leven gehad? Dan is er ruimte in de kerktuin
voor uitgebloeide bloembolletjes.

Een oproep aan iedereen met groene vingers!...
Wie wil er 1 of meerdere keren meewerken in de
kerktuin?

Willemien Onstenk, tel. 06 43233461

KERKDIENSTEN

Stille Week en Pasen
Zondag 2 april

Maandag 3 april
Dinsdag 4 april
Woensdag 5 april
Donderdag 6 april

Vrijdag 7 april
Zaterdag 8 april
Zondag 9 april

April
Zondag 16 april

Zondag 23 april
Zondag 30 april

ds. Henriétte Nieuwenhuis
Palmzondag
Woensdagavondgebed Klavertje 4
Woensdagavondgebed Klavertje 4
Woensdagavondgebed Klavertje 4
Witte Donderdag

Heilig Avondmaal aan tafel

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag Klavertje 4

ds. Henriétte Nieuwenhuis

Pasen (vooraf paasontbijt)

ds. Rosemarie v.d. Hucht. Didam
Afscheid ds. Theo Menting

ds. Henriétte Nieuwenhuis

ds. G. van Herk, Holten

10.00 uur Zeddam
19.30 uur Gendringen
19.30 uur Gendringen
19.30 uur Gendringen
19.00 uur Zeddam
10.00 uur 's-Heerenberg
21.00 uur Silvolde
10.30 uur Zeddam
10.00 uur Zeddam
14.30 uur Gendringen
10.00 uur Zeddam
10.00 uur Zeddam
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Horizontale Woorden

7. De wereld werd ... toen Jezus zijn laatste adem uitblies

8. Het Griekse woord voor gezalfde

9. Een boodschapper van God

14. Hiervan wordt Thomas beticht

15. Zo heet de moeder van Jezus

16. Dit dier kraait

17. Het rijdier van onze Koning

20. De paastijd begint op een woensdag met een kruisje hiervan op je voorhoofd
21. Dit opschrift zie je vaak op een kruisbeeld

26. Het feest van de opstanding is het ...

30. De periode van Aswoensdag tot Pasen heet de ...

32. Deze lekkere chocolaatjes zijn er in vele smaken en zijn niet te missen in deze tijd van het jaar
33. Hiermee prikte een soldaat in de zij van Jezus, om te zien of hij nog leefde

34. Pasen is het feest van levenen ...

37. Toen Maria bij het graf kwam, was het ...

38. Het slotwoord van een gebed, “moge het zo zijn"

39. Een ander woord voor discipelen

40. Rooms-katholieken wensen elkaar zalig Pasen, protestanten zeggen ...

Verticale Woorden

1. De wijn die Jezus aan het kruis te drinken kreeg was geen zoete maar ...

2. Het voorhang van de tempel scheurt en de aarde ...

3. Deze Romeinse bestuurder veroordeelde Jezus

4. Deze leerling heeft Jezus verraden

5. Laat deze ... aan mij voorbijgaan

6. Deze kleur wordt net als paars veel gebruikt rond Pasen

10. Jezus was hier drie dagen voordat hij op Pasen opstond uit de dood

11. Pasen is het feest van lichten ...

12. Jezus leeft, <uitroep>!

13. Zo worden de munten genoemd die Judas ontving voor het uitleveren van Jezus
18. Deze Maria ontmoette Jezus in de graftuin

19. Maria zag een man, ze dacht dat hij de ... was

22. Deze leerling ontkende drie keer dat hij Jezus kende, nog voor de haan kraaide
23. Op de Schedelberg werd Jezus gekruisigd, de naam in het Hebreeuws

24. De weg die Jezus moest gaan

25. Het feest van de intocht in Jeruzalem

27. Hiermee werd het graf afgesloten

28. In deze tuin ging Jezus met zijn leerlingen bidden op de avond van zijn uitlevering
29. Dit is gebeurd met het voorhang in de tempel toen Jezus stierf

31. De belangrijkste stad in het jodendom

35. ... Zoon en Heilige Geest

36. Lof en ... behoren het lam Gods toe

\
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De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen De muisjes snikken: ‘Waarom hangt dat in de kerk??’
in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen Kik vindt het een goede vraag. ‘Om niet te vergeten

ze naar kikker. ‘Kik, eris iets ergs!’ ‘Vertel eens, vraagt = wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste
Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. ‘De schilderij?’ Ze snikken: ‘Hij werd in een graf gelegd.
schilderijen langs de muren,” zeggen ze, ‘die vertellen Dood. ‘la.’ zegt Kik. ‘Maar daarna gebeurde er iets.

een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was
leuk!!” Met grote ogen vertellen de muizen: ‘Jezus leeg. Er zat een engel, die zei: “Jezus is verrezen uit de
werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende dood! Vertel het aan je vrienden!” Zo begon een

kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis nieuw, BLLJ verhaall’ “Waarom is daar geen schilderij

grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...’ geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.” En in de

Nu beginnen ze echt te huilen. ‘Ik weet het, nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars!

muisjes,’ zegt Kik, ‘Het is een droevig verhaal’. Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is
ineens vol leven!

dragen!’ Ze kijken ontdaan. ‘Hij viel steeds op de d van?’ piept Mitzi. Kik denkt na. ‘Het is er wel, maar
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Wat we elke Paasmorgen weer lezen,_;'
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of g’eloof je in de verrijzenis?

Geloof 11 wat je ziet met je ogen

als de lente weer komt aang'evlogen,

dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zegen van l)oven,

of je 't wel of niet wilt g’eloven.

En maar één die daarvoor te prijzen is:

Dank U, God, voor de verrijzenis!

Als wi) geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaah,
moeten wij ook geloven dat God de mensen

die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,

bi) zich zal halen, samen met Jezus zelf.
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